
 

 

Er was eens een zakenman die op het strand van een klein Braziliaans 

dorpje zat. Plotselings ziet hij een visser in een kleine boot naar de kust 

varen, aan boord ligt een mooie vangst van een paar grote vissen. De 

zakenman is onder de indruk. ‘Hoe lang duurt het nou om zoveel vissen te 

vangen?’ 

‘Ach, niet zo heel lang.’ zegt de visser lachend. De zakenman vraagt 

verbaasd: ‘Waarom blijf je dan niet wat langer op zee en vang je er nog 

meer?’ 

‘Dit is genoeg voor mijn familie,’ antwoordt de visser zonder aarzeling. 

De zakenman is nu zo mogelijk nóg verbaasder. ‘Oké, wat doe je dan de 

rest van de dag? 

 

’Nou, normaal gesproken sta ik ’s morgens lekker vroeg op, ga naar zee 

en vang een paar vissen, dan ga ik terug en speel ik met de kinderen. In 

de middag doe ik een dutje met mijn lieve vrouw. Wanneer de avond valt, 

ga ik met mijn vrienden een drankje doen in de stad. We spelen gitaar, 

zingen en dansen samen door de nacht.’ 

De zakenman doet de visser een voorstel. ‘Ik ben afgestudeerd in 

business management. Ik kan je helpen succesvol te worden. Vanaf nu 

moet je meer tijd op zee doorbrengen en dan zoveel mogelijk vissen 

vangen. Als je daar genoeg geld mee hebt gespaard, kun je een grotere 

boot kopen en nóg meer vissen vangen. Daarna duurt het niet lang 

voordat je meerdere boten kunt kopen, je eigen bedrijf starten met een 

eigen fabriek voor ingeblikte vis en met een groot distributienetwerk. 

Tegen die tijd verhuis je van dit dorp naar Sao Paulo, waar je een 

hoofdkantoor opzet van waaruit je de andere vestigingen kunt aansturen.’ 

 

‘En dan wat?’ vraagt de visser.  

De zakenman lacht hartelijk ‘Daarna kun je leven als een koning in jouw 

eigen paleis. Als de tijd er rijp voor is, kun je de beurs op en aandelen 

verkopen. Je zult dan zeer vermogend zijn.’ 

 

‘En dan wat?’ vraagt de visser weer. 

De zakenman gaat door met zijn betoog. ‘Daarna kun je met pensioen 

gaan! Je kunt wonen aan zee. Elke morgen sta je lekker vroeg op, gaat 

naar zee, vangt een paar vissen, dan ga je terug en dan speel je met de 

kinderen. In de middag doe je een dutje met je lieve vrouw. Wanneer de 

avond valt, ga je met vrienden een drankje doen in de stad. Beetje gitaar 

spelen, zingen en samen dansen door de nacht.’ 

De visser is verdwaasd: ‘Huh? Is dat niet wat ik nu ook al doe?’ 

 

 

 


